Uit een kosmos van sterren en zonnen

Ooit met een knal begonnen

Daar is mijn sterrenbeeld ontstaan
Daar komt mijn dierenriem vandaan
Dit blijft mijn hele aardse leven
Een onomstotelijk gegeven

Dat is mijn macro wereld

Uit mini-deeltjes opgebouwd
Ben ik, zonder dat ooit te leren
Mijn organisme gaan beheren
Zodat processen in mijn lijf
Zorgen dat ik in leven blijf

Het zijn miljarden mooie cellen
Die mij mijn levensweg vertellen
Dat is mijn micro wereld

En dan de aarde gaan bewonen
Op zoek naar veilig onderkomen
Waar de materie overheerst

En “hebben” meestal domineert
Geen tijd voor stilte en reflectie
Die vallen uit bij de selectie

Vol leven maar vaak leeg bestaan
Op weg naar hier en daar vandaan
Mijn dagen zijn gevuld met doen
Met af en toe een traan of zoen
Dat is mijn meso wereld

VIER WERELDEN IN EEN HEELAL

Drie werelden uit stof en tijd

En eindig in vergankelijkheid
De vierde wereld die mij stuurt
Komt uit een hele andere buurt
Een werkelijkheid zonder materie
Een realiteit en toch mysterie
Uit inspiratie en gevoel,

Creatie met of zonder doel
Beeldende kunsten en muziek
Intelligentie en mystiek

In ruimte zonder eindigheid

En tijd tot in de eeuwigheid
Gehuld in onvergankelijkheid
Transcendent en immanent
Maar onverwacht ook emanent
Bron van gewijde informatie
Die leiden kan tot transformatie
Zoals de oerknal plots ontstond

En later het vuur aan het leven’s lont

Een wereld nauw met ons verweven
Want zonder haar was er geen leven
En was de aarde dood gebleven
Dat is mijn meta wereld

Vier werelden zijn één geheel,
Zolang ik leef is het mijn taak
Dat ik die eenheid niet verzaak

All things (in the universe) are complete in us.

Meng Tse, 4th century BC




